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Jezus zegt: 
Ik ben het Licht van de wereld

 
Toen ik kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind. De grote 

problemen van de wereld waren te groot voor mijn gedachten. 
Mijn moeder gaf mij deze woorden mee die altijd als een liedje 

in mijn hoofd zijn blijven hangen:
 

Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht
Dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht

En Hij wenst dat ieder tot Zijn ere schijnt
Jij in jouw klein hoekje en ik in ‘t mijn

 
Jezus zegt ons ook dat ‘t zo donker is

Overal op aarde is van alles mis 
Laat ons dan in ‘t duister held’re lichtjes zijn

Jij in jouw klein hoekje en ik in ‘t mijn
 

God gaf zijn zoon Jezus, geboren als een kind, om het Licht van deze wereld 
te zijn. In Zijn voetsporen mogen wij samen optrekken, als Gods geliefde 

kinderen, in een donkere wereld. Mét een lichtje in onze handen. Want het 
Licht van deze wereld leeft in ons. Met iets kleins in onze handen worden 
we toegerust om het verschil te maken. Ik wens je een goede tijd toe, van 

liefde, rust en aandacht, waarin je onder Gods zegen het feest van 
Kerst mag vieren en hoopvol aan een nieuw jaar mag beginnen.
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